
Dagreis KBO Galder- Strijbeek  en KBO Alphen. 

Op woensdag 18 september jl. hebben de KBO’s van Alphen en Galder – Strijbeek samen 
een dagreis gemaakt. Met 48 personen hadden we een volle bus.  Het doel van de reis was 
Berlicum en Den Bosch. In Berlicum hebben we de grootste kamelenmelkerij van Europa 
bezocht. We werden ontvangen met met koffie/thee en een plak cake, waarna een 
uitgebreide presentatie volgde. De Kamelenmelkerij Smits is in 2006 opgezet door Frank 
Smits, toen nog een student aan de HAS in ‘s-Hertogenbosch. Kamelenmelk een van de 
gezondste dierlijke melksoorten. Het leek Frank zo interessant om kamelen te melken, dat hij 
hier werk van heeft gemaakt. De gemeente Den Bosch heeft in 2006 op de hoek van de 
Rompertse baan – Wethouder Schuurmanslaan een stuk grond van ongeveer ¾ hectare 
tijdelijk in bruikleen gegeven. Hier hield hij 3 kamelen. Via Cromvoirt is hij in 2010 in Berlicum 
terecht gekomen, waar hij nu 100 kamelen houdt. Een derde deel wordt dagelijks gemolken. 
Een kameel geeft alleen melk als haar kalf erbij staat. Van de melk wordt o.a. brood, likeur, 
crème, zeep en verpakte melk gemaakt. De producten gaan de hele wereld over. Na een 
rondleiding over het bedrijf en in de stallen konden we in het restaurant kamelenmelk 
proeven en werd ons een heerlijke lunch aangeboden. 

Hierna werd het tijd met de bus naar Den Bosch te rijden. We werden naast de Sint Jan 
afgezet. De meeste mensen hebben deze prachtige kathedraal even van binnen bewonderd 
om daarna, gezien het fantastische weer, een uurtje neer te strijken op een naastgelegen 
terras. Hier kwam al snel bier, fris, wijn en de bekende Bossche Bol op tafel.  Op de 
afgesproken tijd waren we bij het vertrekpunt voor een rondvaart met drie boten op de 
Binnen Dieze. De Binnen Dieze werd gebruikt als watervoorziening, wasplaats en visplaats, 
maar ook als afvalstort. Tot ongeveer 40 jaar geleden was het water nog een open riool. 
Door aanleg van een rioolstelsel in de stad verdween de Binnen Dieze langzaam. Daar werd 
in 1972 een stokje voor gestoken. Het vaarwater werd beschermd stadsgebied. Het water 
onder de stad is nu met recht een van de historische trekpleisters van 's-Hertogenbosch! De 
schippergids vertelde over het ontstaan van de Binnen Dieze en de restauratie van de 
muren, over kluizing en togen. Na het passeren van de Kruisbroeders hekel kwamen we 
buiten de vestingstad uit op de Singelgracht. Vervolgens kwamen wevia De Groote Hekel 
weer bij het beginpunt. 

Hierna heeft de bus ons weer in Alphen en Galder afgezet. Alle deelnemers waren erg 
enthousiast over de reis en het samen op stap gaan met twee KBO’s. Dat laatste is zeer 
zeker voor herhaling vatbaar. Dank aan de mensen die het initiatief genomen hebben om 
twee KBO’s dichter bij elkaar te brengen.  

Geschreven door een deelnemer aan de reis. 

De initiatiefnemers hebben het met veel plezier gedaan en vinden het fijn dat het een succes 
was met zeker een vervolg in het nieuwe jaar. 

De afdeling Galder-Strijbeek hebben na afloop nog een gezellig diner gehad bij de tijd in 
Rijbergen en hebben nagepraat over de fijne dag. 

Oproep: vanuit de oprichters van de Isidorus kapel in Strijbeek is bij ons de vraag neergelegd 
of wij iemand hebben voor het onderhoud hiervan. U hoeft geen lid te zijn van onze senioren 
groep, vindt u het gezellig om het met uw buurman/vrouw te doen? ook prima. Graag reactie 
naar marjes@van-etten.eu. 


